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Vertelling 4–7 jaar

Een plekje bij God
Jezus en zijn vrienden zitten aan tafel.
Ze eten en ze praten.
Jezus kijkt zijn vrienden aan. En dan zegt Hij: ‘Nu ben Ik nog bij jullie. Maar over een 
tijdje… dan ga ik naar mijn Vader in de hemel. Daar maak Ik een plekje voor jullie 
klaar. En op een dag zijn we samen bij God in de hemel.’
De vrienden kijken Jezus aan.
Ze vinden het fijn wat Jezus zegt. Het is fijn om later samen in de hemel te zijn.
Maar dan vraagt Tomas: ‘Hoe komen we dan bij dat plekje, Jezus? Hoe moeten we de 
weg weten?’
Jezus raakt even de schouder van Tomas aan. ‘Wees maar niet bang,’ zegt hij. ‘Ik wijs 
je de weg. Ik bén de weg. Als je van mij houdt, heb je de weg naar God gevonden.’
Filippus zucht. ‘Het lijkt me zo mooi, bij God in de hemel,’ zegt hij dromerig. ‘Ik wou 
dat ik God alvast een keer zou kunnen zien. Gewoon, heel eventjes. Dat lijkt me zo 
bijzonder…’
Jezus knikt. ‘Dat is ook bijzonder,’ antwoordt Hij. ‘Maar weet je Filippus? Als je goed 
naar Mij kijkt, dan kun je God al een beetje zien. Als je de glinstering in mijn ogen 
ziet, dan zie je het licht van God. Als je mijn stem hoort, dan hoor je de stem van God. 
En als je ziet wat Ik doe, dan zie je wat God doet.’
De vrienden kijken goed naar Jezus.
(Dat doen ze altijd al, maar nu nog meer.)
Ze kijken naar zijn ogen, zijn handen en zijn mond.
Ze willen voor altijd onthouden wat ze zien.
Want zij zien iets van God. 

Mattijs Weegenaar

Werkvormen
4-7 jaar

l
Gesprek: Wat zou Jezus bedoelen als
Hij zegt: ‘Als je goed naar Mij kijkt,
dan kun je God al een beetje zien’?

Om wat voor dingen gaat het dan? (Noem zelf
ook wat voorbeelden: Jezus troost mensen
die verdrietig zijn, Jezus maakt zieke mensen
beter, Jezus vertelt verhalen waar je blij van
wordt. Dat zijn allemaal dingen die bij God
horen.)

p
Spel: Jezus wijst zijn vrienden de weg.
Laat de kinderen elkaar de weg wijzen:
een kind krijgt een blinddoek om, de

ander leidt hem/haar door een parcours.

s
Creatief: Als je God zou willen
tekenen, wat teken je dan? Praat
hier eerst even samen over. Laat

antwoorden naast elkaar staan, elk gemeend
antwoord is goed. Daarna mogen de kinderen
hun tekening van God maken.

Vertellen
Ik ben de weg

Johannes 14:1-14 3 mei 2026
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